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Mijn heil komt!
door Arie van der Stoep

Wat ik nodig heb? Heel veel! Misschien zeggen mensen dat ik moet wachten of tevreden moet

zijn. Maar ik heb heel veel nodig. Ik heb God nodig! Zijn hulp, steun, liefde, verlossing, troost,

nabijheid, kracht.

Ik heb nodig dat Hij zijn licht op mijn leven laat schijnen, mij dingen duidelijk maakt, mij de weg wijst.

Ik heb nodig dat Hij mijn omstandigheden in zijn handen houdt, ze ten goede leidt, ze stuurt. Ik heb

nodig dat Hij mij op de plaats van mijn bestemming brengt. Heer, en bovenal heb ik Uzelf nodig, uw

tegenwoordigheid! Ik heb nodig dichtbij U te zijn!

God zal mij horen!

Zoals David zegt: Eén ding heb ik van de HEER gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de HEER

al de dagen van mijn leven, ... (1) In het huis van de HEER, dat is: in de plaats waar God aanwezig is. Hij

wil bij Hem persoonlijk zijn, in zijn tegenwoordigheid.

Ik ben dus niet de enige die dat verlangen had of heeft. Ook David verlangde naar God. En hij wilde

Gods heil in zijn leven zien. Hij verlangde ernaar, dat hij Gods hand mocht zien in wat er met hem en

om hem heen gebeurde. Dat God zijn aanwezigheid in zijn omstandigheden liet blijken.

En wat is Gods antwoord hierop? David zegt het zelf: Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de

dagen van mijn leven; ik zal in het huis van de HEER verblijven tot in lengte van dagen. (2) En door Jesaja

zegt God: ‘Jouw heil komt!’ (3) Hij zegt dat ik dit van Hem mag verwachten. Zoals Micha zegt: ‘Mijn God

zal mij horen!’ (4) Ik mag veel van God verwachten!

Een begaanbare weg

Hij kent mij. (5) Dat betekent: Hij is betrokken bij heel mijn leven en mijn persoon. Daarom vervult Hij

mij met zijn Geest. Opdat die met kracht in mij zal werken, het geloof in mijn God in mij zal doen

groeien, mij de overwinning zal geven in mijn omstandigheden en mij uiteindelijk voor eeuwig thuis bij

Hem zal brengen.

Zoals David zegt: Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt, (6) tot een begaanbare

weg maakt. Die mijn voeten maakt als die van de hinden, (7) ja, alsof ik vleugels had. Door zijn kracht,

leiding en aanwezigheid!

Ik heb veel van God nodig. Maar... mijn heil komt! (3) Hij zegt: Vrees niet! (8)

Ik wens u Gods heil en zegen toe voor het nieuwe jaar!

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 27:4.

Eén ding heb ik van de HEER gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de HEER al de dagen van

mijn leven, om de liefelijkheid van de HEER te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.



(2) Psalm 23:6.

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis van de HEER

verblijven tot in lengte van dagen.

(3) Jesaja 62:11.

Want de HEER doet het horen tot het einde van de aarde: Zegt tot de dochter van Sion: zie, uw heil komt;

zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit... (zie ook Openbaring 22:12 - AvdS).

(4) Micha 7:7.

Maar ik zal uitzien naar de HEER, ik zal wachten op de God van mijn heil; mijn God zal mij horen.

(5) Psalm 139:1b.

HEER, Gij doorgrondt en kent mij.

(6) Psalm 18:33-34a.

Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt.

(7) Psalm 18:34a.

Die mijn voeten maakt als die van de hinden.

(8) Klaagliederen 3:57.

Gij zijt nabij ten dage, dat ik U aanroep, Gij zegt: Vrees niet!
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